


TER DANKBARE HERINNERING AAN DE

VIERING VAN HET 25-JARIG PRIESTERFEEST VAN

PAUL PISTERS

PASTOOR VAN DE H. CATHARINA-PAROCHIE
TE MONTFORT OP ZONDAG 14 APRIL 1985

24 oktober 1933 : geboren te Kunrade-Voerendaal

1940 - 1946 : Lagere school te Voerendaal

1946 - 1956 : Klein Seminarie te Rolduc-Kerkrade

1956 - 1960 : Groot Seminarie te Roermond

2 april 1960 : Priester gewijd te Roermond door
Mgr. P. Moors, Bisschop van
Roermond

1 juli 1960 : benoemd tot kapelaan van de

parochie O.L.Vr. Onb. Ontvangen
te Koningsbosch

1juli 1970 : benoemd tot kapelaan van de
dekenale parochie H. Gregorius
de Grote te Brunssum

1 november 1977: Pastoor van de parochie
H. Catharina te Montfort

Ik dank U, God,

voor alles wat ik van anderen mocht
ontvangen, voor mensen die

met mij verbonden zijn geweest,

die trouw zijn geweest in hun zorg

en hun liefde,

die mijn verdriet hebben gedeeld,

die mij hebben laten delen in hun geluk.

Ik dank U, God,

voor allen die in stilte aan mij hebben
gedacht, voor hen die attent waren

in de kleinste dingen van alledag,
mensen die konden troosten, |

mensen met een hart vol barmhartigheid
en verzoening.

Ik dank U, God,

voor allen die mij konden bezielen,

mensen die een bevrijdend woord konden spreken
mensen die konden luisteren,

mensen die zomaar nabij waren,

mensen die mij rust konden geven.

’

lk dank U, God,

voor mensen voor wie ik iets mocht betekenen,
mensen die mijn liefde durfden ontvangen,
mensen die op mij konden wachten,

mensen die mij een kans gegeven hebben,
mensen die konden vergeven.

(gebed van een dankbaar mens)



